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Toespraak van ex-clublid Bertrand Vanmulders ter gelegenheid van "25 jaar Jong Welle".

De teksten werden door hem zelf geschreven en voorgelezen in het gemeentehuis van
Denderleeuw op zaterdag 9 april 2005.

Heer Burgemeester,
Heren Schepenen,
Geachte aanwezigen,

Mij werd gevraagd om, in het kader van deze viering aanvullend een licht te werpen op de
ontplooide activiteiten van de wielervriendenvereniging JONG WELLE.

Ondanks het feit er geen deel meer van uit te maken heb ik me daartoe bereid verklaard omdat de
beperkte duur van mijn lidmaatschap volstaat om me een afdoend oordeel te kunnen vormen over
de werking.

De activiteiten die deze vereniging voltrok en voltrekt staan model op gebied van totale organisatie,
wezenlijke kameraadschap, toeristische waarde en culturele uitstraling.
Om dit te staven verwijs ik graag naar twee gebeurtenissen waar ik zelf was bij betrokken.

1 - De sportavond in Huyze Sint Pieter met de aanwezigheid van de ex-wielrenners Jan Goessens,
Jan Nevens, Dirk De Wolf en Marc Sergeant, een sportavond die uitgroeide tot een poétisch
geheel door toedoen van dichter Willy Verhegghe.

2 - De fietstocht naar Italié van 17 tot 25 juni 1995.

En het is met een zekere nostalgie dat ik de bloemlezing gewijd aan de technisch raadgever, de
volgwagenchauffeur, de bevoorraders en de technicus nog eens graag ten gehore breng ter
illustratie van de perfecte organisatie en de kameraadschappelijke sfeer.



Technisch raadgever \

Het behoort tot de gebruiken bij grote organisaties die op touw worden gezet, zich passend te laten
adviseren door mannen met rijke ervaring.
Hun ondervinding kan inspirerend inwerken bij het ontstaan van allerlei initiatieven.

Een droom koesteren en hem laten uitgroeien tot een werkelijkheid kan alleen het resultaat zijn
van innig bezig zijn, vaak gepaard gaand met veel medehulp.

Maar het is ook vaak zo dat aan alle voorbereiding, die veelal achter de schermen wordt gevoerd,
achteloos wordt voorbijgegaan.

Men ziet wel het resultaat, maar over wat er aan voorafgaat, wordt met geen woord gerept.

Op die wijze wordt een bekroonde soms te veel belicht en krijgt de wegbereider onvoldoende
aandacht.

Om zich daaraan niet te bezondigen hebben Wielervrienden Jong Welle het nuttig geacht de figuur
van de technisch raadgever passend onder de aandacht te brengen.

Hij was die wegbereider met veel ervaring, zonder wiens advies, de Italiétrip minder succesrijk zou
verlopen zijn.

Zijn dia's terzake spreken boekdelen.

Zijn raadgeving slaat men niet in de wind.

Zijn aanwezigheid wekt vertrouwen.

Hij wordt aangevoeld als een man bij wie men aankloppen kan in geval van nood.

Hier voegde hij ook de daad bij het woord en zijn voorbereidende tussenkomst zullen we dan ook
beschouwen als een peiler waarop de organisatie vruchtbaar heeft gesteund.

De volgwagenchauffeur

Hij was het vertrouwde beeld, dat aansloot bij moedige pedaalridders op tocht door onbekende
oorden.

Bevoorrader van kleine hapjes, dorstlesser van droge kelen.

Een soort spekpater voor tijdelijk hulpbehoevende kranige mannen.

Gelegenheidsfotograaf, opruimer van afgewaaide petjes.

Een man op zijn hoede voor het er bijhorend pech, met vooral banden die hun laatste zucht
uitblazen, soms tergend traag.

Een trooster, een supporter, een opkikkeraar voor lijdende klimmers onderweg naar Ardense-,
Eifelse- of Alpentoppen.

Kortom, een bemoederaar !

De bestuurder was meer dan gewoon maar een chauffeur van een wagen die af en toe vroeg naar
een zwaardere voet.

Hij was een balsem op de wonde, het veilige slot op de deur.

De man die noodgedwongen mooie vergezichten links moest laten liggen om waarschuwende
"toeters" de lucht in te blazen, tot heil van de véoér zich zwoegende, zwetende of regendruipende
avonturiers, met in hun ogen de vrijbuitersblik van één week, maar in zich de verzuchting
meedragend naar de achterban, die ze graag behouden wilden terugzien.

De volgwagen, de vliegende technische dienst, behoeder onderweg van een veilige thuiskomst,
een onmisbare spil waarrond alles draait.



De bevoorraders \

Ze zijn er steeds, bij start, stopplaats of aankomst, als moeders voor hun gezin, met overgave, als
werkers op het terrein.

Steeds op vinkenslag voor veilig oponthoud, zoekend naar brood met gepast beleg, fungerend als
het onmisbare straaltje hoop, dat de waakvlam brandend houdt, bij regen, ontij en moeilijke
momenten.

Ze zijn een beetje moeder en vader in één persoon met gewillige handen bij koppige broodjes en
stugge dozen.

Wegbereiders, aankomstverzekeraars, verdelers van malse bedden, al dan niet voor één of twee
personen.

Opruimers in dienst met respect voor de natuur.

Een soort engelbewaarder bij moeilijke gevallen.

Duizendpoten met zin voor dagelijks avontuur.

En bij de pinken als ze waren verliep alles gesmeerd en met een "briefing, up to date" werden ze
wegwijzer voor eventueel verloren schapen.

Hun gemoedsgesteltenis was zuurdesem voor naarstige trappers, die met een onomstotelijk
vertrouwen, pak en zak toevertrouwden aan de mannen van het eerste en laatste uur.

De spanning en de belevenissen van iedere dag werden gelukkig 's avonds rijkelijk weggespoeld
als de hemelsluizen daar al niet massaal hadden voor gezorgd.

En met de nodige zin voor humor werden alle plooien van de karakteroneffenheden glad
gestreken.

De pluimen op hun hoed die ze echt verdienen zullen hen blijvend tooien als siersels in dienst van
de kameraadschap.

De technicus \

Eigenlijk was hij er niet vooraf.

Hij is er pas gekomen onderweg.

Voorbereid als hij was om de lange trip succesrijk te ondernemen, heeft hij niet uitgebreider
gedacht aan pech dan zijn collega's.

Maar zijn technische vaardigheden waren zo deskundig dat hij spontaan zichzelf promoveerde tot
technicus van de groep.

Het was voor de collega's dan ook een hart onder de riem te kunnen vaststellen dat hun probleem
bij hem een gepaste oplossing vond.

Dat, terwijl hij 's avonds bedrijvig was na de aankomst en 's morgens voor de start, heeft hij nooit
tegen heug en meug gedaan.

Hij hield de fietsen rijbaar en stuurbaar en met succes.

Het was eigenlijk een te late vaststelling hoe broodnodig een vaste technicus is bij dergelijke
onderneming.

Het strekt hem dan ook tot eer de ganse bedoening drijvende te hebben gehouden, zodat dagelijks
de fietsende meute de aankomst heeft overschreden.

In de annalen van Wielervrienden Jong Welle zal de technicus vermeld staan en associeerbaar
Zijn met koppige stuurstangen, versleten remblokjes, afgebroken spaken en andere narigheden.

Eigenlijk was hij een veiligheidsagent in spontane dienst die zijn onblusbaar rijtemperament nadien
bot kon vieren in technische ingrepen.



Maar ik zou werkelijk te kort schieten in deze toelichting als ik voorbij zou gaan aan het toegewijd
optreden van Marc Van Assche en Herald Cornelis, zonder evenwel afbreuk te doen aan al de
verdiensten van andere leden.

Die twee steunpilaren hebben gedurende al die jaren mekaar aangevuld tot een harmonisch
geheel en daardoor bijgedragen tot een stevig draagvlak waarop de organisatie kon steunen.

De waardering voor hun gepresteerde werk heb ik als volgt verwoord :
- Marc Van Assche : de voortrekker
- Herald Cornelis : de bezieler.

De voortrekker \

Vlaanderen zal voor hem te klein en te beperkt zijn,
Want zijn hartstocht voor de fiets is grenzeloos.
Jong zijn staat bij hem voor organiserend bezig zijn,
Met uitstraling die meeslepend werkt.

Stoere bonk, bij wie leiderschap past,

Zonder faalangst en met gezag,

Als een generaal die de wegen en zijn soldaten kent,
En ze moeiteloos loodst over berg en dal.

Hij timmert aan de weg van de wielersport met inzet,
Die uitmondt in kameraadschappelijk resultaat.

En de vruchten die hij wekelijks plukt

Smaken naar vriendschap, sport en cultuur.

Hij verstaat de kunst inspanning te verzilveren tot ontspanning,
Waardoor hij, op guitige wijze, verscheidenheid tot eenheid smeedt.
Met ontwapenende eenvoud ontpopt hij zich tot leider.

Een FLANDRIEN uit één stuk en voor alle tijden.

De bezieler

Hij is meer dan een sluitstuk van een groep,
Die v66r hem kleurrijk en onbezorgd pedalendanst.
Hij is veeleer herder die zijn schapen hoedt
En veilig thuisbrengt met een rijke glimlach.

Zijn kop straalt wilskracht uit

En in zijn ogen ligt de glans van een bezieler.
Zijn handen aan het stuur en stijlrijk fietsen
Staan garant bij ontij en alle soorten tegenslag.

Hij spreekt de taal van een verzoener

En strijkt alle plooien glad.

Een man van vilees en bloed, die rust uitstraalt.
De vader met een minzaam hart.

En in het peloton geniet hij echt waardering,
De wijze klusjesman voor groot en klein.
Een leidraad, die schittert in zijn eenvoud,
Aan het heerlijk wielerfirmament.



Ondertussen bestaat Jong Welle 25 jaar en dat wordt hier vandaag gevierd.
Mijn nabijheid bij deze wielervriendenvereniging is groot genoeg om als volgt te besluiten :

1. De organisatie is uitgegroeid tot een regelmatig grensoverschrijdend fietsen en verwierf een
uitstraling tot ver buiten Welle.

2. De wielervrienden dragen het woord JONG nog steeds hoog in het vaandel.

3. De vriendschap blijft onverminderd primordiaal.

4. De aanvulling van het ledenbestand en taakverdeling verlopen spontaan, zodat de vereniging
in al haar geledingen, daar waar nodig, succesrijk werd en wordt vernieuwd tot heil van een
veilig voortbestaan.

Het is met een blij hart dat ik aan alle leden nog een vriendschappelijke samenwerking toewens.

Ik dank u allen voor uw aandacht.

In naam van alle leden van Wielervrienden Jong Welle bedanken we Betrand voor deze
prachtige teksten en de manier waarop hij ze ten gehore bracht.

Marc en Herald.



